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Another Reality, een hommage aan Dr. Hugo Heyrman naar aanleiding
van zijn tentoonstelling in galerie De Zwarte Panter,
Antwerpen 4 november 2012 - 20 januari 2013

Als bij tussenvlagen
schemerlicht

uitvloeit

bij rosse maan

in levensechte straten

schijnt midwinter

bijna een verschijning te zijn
terwijl voortschrijdende
silhouetten

terloops verschemeren.

Tijd druppelt

in mistregen uit

en in vele

wel of niet

denkbeeldige dingen

schuilt het onwezenlijke
vatbaar voor schaduwen

die kleur bekennen

in de toon

van een vermist gemis

als zou je afscheid kunnen nemen
van steeds meer beneveld licht.

Zie hoe

een fietswiel
madeliefjes

als zovele seizoentjes
verplettert

In een verloren hoek

onkruid opschiet

om als windbloemige
tegenstem

een teken van leven te geven -



Zie hoe

hooggeel koren oplaait
wanneer de zon

het licht aanwakkert

geen schaduwen meer schiet

zij nog louter

golven toelaat

in een rimpelende ruimte

van genot

als zou bij wijze van schilderen
het geluk plukrijp zijn.

Hoor

hoe korrelsneeuw
een stem toekent
aan sluierlicht
dat verijlt

in het donker

Afwezigheid
komt in beeld
laat overal
sporen na
waarom vroeger
verandert in
vandaag

een uitzicht

van gestalte wisselt
en in een regenvlek
de maan ondergaat
in een tijd

zonder grenzen

als zou je een vinger kunnen leggen
op een niet te stillen wonde.
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